
Kerstgedachte  (pastoor  Rick
Blom)

Kerst – gedachte
Een ‘kerst – gedachte’. Waar denken we aan met kerstmis? Als
we diep nadenken over kerstmis, dan gaat het feest eigenlijk
ons verstand te boven! Het is een liefelijk feest met sfeer,
of… we hebben het er van gemaakt? Wie het kerstverhaal goed
leest, zal ontdekken dat er niks liefelijks aan was. Je zult
maar gedwongen worden als hoogzwangere vrouw vanuit Nazareth
naar Bethlehem te reizen: hemelsbreed is de afstand zo’n 140
km; makkelijke en begaanbare wegen waren er in die tijd niet
of minder. Maken wij dat niet ook wel eens mee? Dat we in ons
leven, gedwongen, een weg in moeten slaan, onzeker hoe die weg
verder gaat? Een weg die niet gemakkelijk is? Dan eenmaal
aangekomen, is er voor hen geen plaats in de herberg. Maken
wij dat niet ook wel eens mee? Afgewezen voelen in welke
situatie  dan  ook?  Moeite  hebben  te  wennen  in  nieuwe
omstandigheden? Dan moesten Maria en Jozef maar in een stal
bij de dieren hun toevlucht zoeken. Maken wij dat niet ook wel
eens mee? Ons leven kan ook in erbarmelijke toestand verkeren…
niks luxe, maar armoede… 
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Maar wacht eens even… Te midden van dat alles wordt een Kindje
geboren! Is de kerst – gedachte niet toch heel liefelijk? Te
midden van duisternis gaat een Licht schijnen. Het is God zelf
die mens is geworden. God de Almachtige maakt zijn liefde
zichtbaar door op aarde te verschijnen als een kleine baby.
Ja, het kerstfeest gaat werkelijk ons verstand te boven, want
het gaat om het hart! Geboorte betekent van harte een nieuw
begin. Laten we met God én met elkaar een nieuw begin maken.
Alleen het licht van Gods liefde kan vreugde brengen waar
verdriet is en is werkelijk een licht op ons soms/vaak donkere
pad. Van harte wil God u en mij nabij zijn en laten we ook
elkaar nabij zijn. 

Zalig Kerstmis!       

Pastoor Rick Blom 

Spreekuur
Voor het bestellen van H. Missen, voor vragen of gewoon welkom
voor een kopje koffie! 

Parochie Afferden:

Sacristie van de parochiekerk. Ingang zijkant van de kerk via
de Dorpsstraat.

Elke dinsdag van 09.00 – 11.00 uur. Tel. 06 – 28 87 34 24.

Gerelateerde berichten
Donkere feestdagen voor Afferden 7 december 2016
Offerse kerk in kerstsfeer 14 december 2023
Video: Kerstoverdenking pastoor Rick Blom 20 december
2021
Nieuwe  led-kerstverlichting  in  Dorpsstraat  8  december
2017
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Levende kersttocht in Afferden 24 december 2015

2023kerstmis
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