
Oude kerk vanaf de Rijksweg
gezien 1943

Een oude ansicht van net voor de Tweede Wereldoorlog vanaf de
nieuwe rijksweg.

Voor  1936  heette  de  Dorpsstraat  de  Rijksweg.  Als  je  oude
berichten leest, lijken er meerdere redenen voor de aanleg van
de rijksweg om Afferden te zijn geweest. Na het hoogwater in
1926  werd  de  noodzaak  van  een  dijk  ter  bescherming  van
Afferden weer eens onderstreept. Het toenemende verkeer door
de Dorpsstraat waar ook nog de tramlijn liep, zorgde voor
gevaarlijke  situaties.  De  huidige  economische  crisis  wordt
weleens vergeleken met de crisis in de jaren dertig van de
vorige eeuw. De enorme werkloosheid had in die tijd echter
veel ernstigere maatschappelijke problemen met grote armoede
tot gevolg. Om het grote leger werklozen actief te houden en
een  karig  loon  te  bieden,  werden  in  het  kader  van
werkverschaffing projecten gerealiseerd. Een van die projecten
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was destijds de aanleg van de nieuwe rijksweg.

In oktober 1934 wordt in de krant gemeld dat onder toezicht
van de Nederlandse Heidemaatschappij voor ca. 150 werklozen
ruim een jaar werk zal worden verschaft.

Eind 1936 is de weg gereed en ook de tramlijn volgt de nieuwe
weg. In december 1936 staat in de krant: “Nog enkele dagen en
het geheele verkeer zal zijn omgelegd, wat een groote stilte
in ons dorp met zich zal brengen”.


