
Van de pastoor -51-

Nog steeds zalig pasen! 

Niet alleen mét Pasen maar ook de dagen ná 1e en 2e Paasdag
wens ik mensen die ik tegenkom een ’zalig Pasen’. Er zijn
mensen die dan verbaasd reageren en iets zeggen in de trant
van ’Pasen is toch al voorbij?’ Maar… niets is minder waar! We
hebben 40 dagen lang (vastentijd) ons voorbereid en dan zouden
we maar 2 dagen feestvieren. De hele week van Pasen noemen we
het Paasoctaaf; octaaf betekent 8, denk maar aan de muziek. 8
Dagen lang wordt liturgisch als een zondag gevierd en daarmee
wordt  onderstreept  hoe  belangrijk  dit  feest  mag  zijn.
’beloken’ komt van het oude Nederlandse woord ’beluiken’ en
betekent ’sluiten’. We kennen de luikjes die je dicht kunt
doen. Het is een tegenhanger van ’ontluiken’. Met beloken
Pasen sluiten we het Paasoctaaf. Maar de gehele Paastijd duurt
veel langer, wel 50 dagen en die wordt afgesloten met het
feest van Pinksteren: pentacosta betekent immers 50. Daarom
wens ik iedereen die ik niet gezien of gesproken heb nog een
heel zalig Pasen toe! 

Paashaas en eieren?

De natuur ontluikt, we merken dat de lente haar intrede gaat
doen en dat betekent nieuw begin en nieuw leven. Ook Pasen
heeft deze betekenis. Waarom een paashaas? Nou ja, iedereen
weet dat hazen en konijntjes zich nogal snel voortplanten:
nieuw leven. En eieren? Ook daarin een verwijzing naar nieuw
leven. En dat heeft alles te maken met het christelijke Pasen!
Na Goede Vrijdag vieren we altijd Pasen; Jezus die na lijden
en dood opstaat ten leven. Van donker naar licht en in die
beweging mogen ook wij instappen. Meeliften naar het licht is
ons openstellen voor het Licht dat Jezus in ieder mensenleven
wil zijn! Daarmee is de duisternis niet weg en zal altijd een
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deel  van  ons  leven  blijven.  Maar  het  leven  wordt  wel
draaglijker als we gericht zijn op Jezus én voor elkaar tot
een licht willen zijn. Laten we een nieuw begin maken met
Jezus maar ook met elkaar. Het licht elkaar in de ogen gunnen,
een  lichtend  voorbeeld  zijn  van  naastenliefde,  laat  je
aanwezigheid stralen en durf te geven aan je medemens.

 

Pastoor Rick Blom  
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