
Van de pastoor -57-
De vakantietijd breekt aan; werk en school worden onderbroken.
Niet  iedereen  gaat  weg,  maar  toch  wordt  het  rustiger.
Verenigingen houden even pauze, mensen gaan op reis, plannen
uitstapjes of nemen de tijd om dingen te doen waar ze anders
niet aan toekomen. Even een pas op de plaats. En dat is niet
verkeerd en zelfs nodig!

Het woord ‘vakantie’ is afgeleid van het Latijnse ‘vacare’,
dat  staat  voor  ‘leeg’  of  ‘vrij  zijn’.  Het  woord  vakantie
bestaat  al  eeuwen  binnen  het  christendom,  vakantie  als
maatschappelijk verschijnsel is echter van latere datum. Op
belangrijke feestdagen en op zondagen was men vrij van werk.
Dit wordt uitgelegd en waarschijnlijk ook zo beleefd: men mag
geen  werk  verrichten.  Terwijl  het  idee  erachter  was  (en
eigenlijk  is)  dat  je  ruimte  en  tijd  vrij  maakt  voor  de
Ander/ander: de ‘Ander’ is God door het bezoeken van de H. Mis
en de ‘ander’ is de medemens door familie- en vriendenbezoek.
In plaats van werkverbod (waar je je aan moest houden) is het
eigenlijk een dag in het teken van ontmoeting!

Ik heb die tijd niet meegemaakt, maar ik denk wel eens: was
dat idee zo verkeerd? We leven in een tijd van haast, alles
moet maar doorgaan, 24 uurs-economie en ik heb het idee dat
overspannenheid en burn-outs aan het toenemen is, ook bij
jonge mensen/ouders. Moeten we niet eens de tijd gaan nemen om
te onthaasten? Om de Ander/ander te ontmoeten? Het systeem van
de  wereld  waarin  we  leven  maakt  dit  denk  ik  niet  altijd
gemakkelijk.

‘vakantie’ is belangrijk! Niet per sé om op reis te gaan, maar
wel een reis naar God en medemens. Ruimte en tijd vrij maken
om te ontmoeten. Bij het woord vakantie denken we ook aan het
woord  ‘vacant’.  Een  jaar  lang  is  de  zetel  van  Roermond
vacant/vrij geweest maar gelukkig hebben we weer een nieuwe
bisschop, Mgr. Ron van den Hout! Hij schuift door van bisdom
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Groningen/Leeuwarden naar de meest zuidelijke provincie. Zelf
is hij een geboren en getogen Brabander. We mogen hem van
harte welkom heten in Limburg en we wensen hem een goede en
gezegende tijd toe. Bidden we dat we onder zijn bezielend
herdersschap met vertrouwen werken aan de toekomst van geloof
en kerk in onze streek.

En voor allen een goede vakantietijd toegewenst!

Pastoor Rick Blom


