
Van de pastoor -61-
Wat geloven we? 

Het  zal  geen  verrassing  zijn  dat  geloven  voor  mij  heel
belangrijk is. Maar wat is geloven eigenlijk? Geloven we het
wel…? Of zit er een diepere betekenis in? Ik denk, vanuit
christelijk oogpunt dat geloven altijd te maken heeft met de
‘ander’. Als we even stil willen staan bij de ‘ander’. We
leven  in  een  samenleving  die  individualistisch  is.  Het
individu staat centraal en de gemeenschap daardoor minder.
Maar in de dorpen zie ik mooie initiatieven om de mensen bij
elkaar te brengen en dat is ontzettend waardevol. 

Een feest wordt pas echt geslaagd als het gaat om de ‘ander’
en  ik  hoop  dat  ontmoetingen  tussen  mensen  mag  leiden  tot
bezinning! Dat klinkt zwaar maar dat hoeft helemaal niet.
Natuurlijk hoeven het niet allemaal diepe gesprekken te zijn,
maar echte ontmoeting heeft te maken met de ander te ontvangen
en jezelf te geven. En dat kan alleen als we openstaan voor
elkaar en het verhaal van de ander willen begrijpen en waar
het nodig is kunnen helpen en klaarstaan voor die ander. Dan
ontstaat er ‘gemeenschap’ en een hechtere verbondenheid met
elkaar. 

Als we kijken naar Jezus, dan is Hij voortdurend bezig met de
ander om zich te geven. Hij cijfert zichzelf helemaal weg om
op  de  meest  diepe  manier  er  te  zijn  voor  de  ander.  De
naastenliefde stond bij Jezus centraal en de boodschap om Hem
te volgen en te geloven in Degene die Hem gezonden heeft:
God. 

Geloven is ook openstaan voor de Ander met hoofdletter en
Jezus laat ons dat zien. Geloven is een werkwoord! Laten we
openstaan voor de Ander, God, die ons inspireert, door het
leven leidt en bij wie we altijd terecht kunnen. Laten we
openstaan voor de ander en samen op weg gaan door het leven
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dat we op die manier de moeite waard maken! 

Pastoor Rick Blom.

Informatieavonden 
Graag jullie aandacht voor deze belangrijke informatieavonden
waarvoor iedereen is uitgenodigd! Het bisdom Roermond heeft
een tijd geleden gevraagd om een ‘kerkenvisie’ op te stellen
met de vraag aan de parochies eens heel kritisch te kijken
naar de kerkgebouwen en de pastorale zorg binnen de parochies.
In  het  verlengde  daarvan  houden  we  in  elke  parochie  een
informatieavond waarin we iedereen informeren hoe we er als
parochie voor staan en hoe we denken de toekomst in te willen
gaan.  Deze  zijn  op  10  september  in  de  Klaproos  in
Siebengewald, 17 september in de Edith Steinkapel in Bergen en
op 24 september in de Pruuver in Afferden; de avonden beginnen
om 19.30 uur.

Hoewel elke avond toegespitst is op de eigen parochie, is er
een gezamenlijke presentatie en toekomst van de federatie van
de drie parochies. Daarom kunt u gerust aansluiten als u niet
op de datum aanwezig kunt zijn in uw eigen parochie. Graag
verwelkomen we u om samen na te denken!!

Feestelijke Missen
Zondag 15 september viert de Kerk het feest van ‘Onze lieve
vrouw van Smarten’. De Mariakapel van Afferden is genoemd naar
dit feest. Het gaat terug op het bijbelverhaal waarin Maria
het  pasgeboren  Kind  Jezus  opdraagt  aan  God  in  de  tempel.
Simeon voorspelt aan Maria dat haar ziel door een zwaard zal
worden  doorboord,  wat  betekent  dat  Maria  ‘smarten’  ofwel
‘leed’ zal meemaken. Maria is in alle moeilijke omstandigheden
ons nabij! We vieren dit om 09.30 uur in de Mariakapel.

Zondag 29 september is de ‘kermismis’ in Afferden. Dit jaar
vindt  de  kermis  plaats  op  het  plein  voor  de  kerk.  Het
patroonsfeest van de parochie, de heilige Cosmas en Damianus
vieren we feestelijk, deze keer niet in de kerk maar op de



baan  van  de  botsauto’s!  Met  muzikale  ondersteuning  van
Gemengde  Zangvereniging  Laetitia  en  Kinderkoor  Afferden.
Speciale  gast  is  onze  Schutterij  Prins  Hendrik  maar  alle
verenigingen en iedereen is van harte welkom om dit samen te
vieren. Na de Mis is er nog een gezellig samenzijn.

 

Gerelateerde berichten
Van de pastoor -12- 7 juni 2022
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Van  de  pastoor  -30-  (sacramenten  #5  ’t  huwelijk  en
Pasen) 29 maart 2023
Van de pastoor -19- 25 oktober 2022
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